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Als het eerste vogeltje de volgende ochtend zijn liedje begint te fluiten, staat Pablo op en
loopt naar de voederbak. Jozef tilt het baby'tje er net uit en legt hem in de armen van Maria
Pablo strekt zijn nek zo ver uit dat hij bijna met zijn neus de baby kan aanraken. Hij spitst
Zijn oren en kijkt naar Maria en het kleine baby'tje. Maria strijkt Pablo zacht over zijn manen
en aait hem over zijn snoet.
Jozef neemt Pablo mee naar buiten. Het is een prachtige morgen. Pablo maakt een
sprongetje en rent een rondje. Hij heeft zin om een heelrondje om Bethlehem te draven.
Hij voelt dat deze dag een hele bijzondere dag is. Een dag om feest te vieren !
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