watten

Later die nacht gaat de staldeur weer open. Deze keer hoort Pablo mannenstemmen. Hij
krabbelt overeind. Zijn er inbrekers? Hij loopt met een drafje naar de plek waar Maria en
Jozef liggen. Hij zal die inbrekers eens laten voelen wie hier de baas is.

Maar nee, deze mannen zien er niet echt uit als inbrekers. Ze zitten geknield op de grond.
Dat zouden inbrekers nooit doen. En Maria... Maria zit bij de voederbak en in de voederbak
ligt een klein baby’tje. Dus daarom heeft Jozef van die voederbak een bedje gemaakt!
Pablo hoort de mannen praten. ‘De engelen vertelden ons waar we het baby'tje konden
vinden, toen we op de schapen aan het passen waren. Ze vertelden ons, dat dit kindje de
Verlosser was. En nu hebben we Hem met onze eigen ogen gezien! Ere zij God in de hoge!’
Ze gaan wat zachter praten als ze zien dat het baby'tje in slaap is gevallen. Stilletjes

lopen ze de stal uit. Als ze weg zijn, loopt Pablo ook weer naar zijn plekje in de hoek van
de stal. Hij gaat weer liggen, maar hij valt die nacht niet meer in slaap.



