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Midden in de nacht wordt Pablo wakker van een krakende deur. De staldeur gaat open en de
vrouw van de herbergier komt binnen. Pablo hoort haar praten met Maria, maar even later
dommelt hij toch weer in slaap. Haver... stro... een lange reis... Jozef in een te kleine
voederbak.

Plotseling zit hij rechtop op zijn strobaal. Hij hoort een baby huilen. Een baby? Pablo wrijft
met zijn voorpoot in zijn ogen en spitst zijn oren. Ja, hij hoort het weer. ‘Wat een schattig
jongetje!” hoort hij de vrouw van de herbergier zeggen. Daarna hoort hij Maria's zachte
stem. ‘Mijn zoon,” zegt ze. ‘We noemen Hem Jezus.’

‘Dat is een mooie naam,’ denkt Pablo en hij dommelt weer in slaap.




