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Jozef knikt. De herbergier brengt ze naar het kleine stalletje. ‘Zo, dat is heel wat beter dan
die drukke herberg,” denkt Pablo. Hij vindt het allemaal wel best. Verse stro en rust. Wat wil
een ezel nog meer na zo'n lange reis?

Jozef haalt wat verse stro en maakt er een heerlijk bed van voor Maria. Maria gaat liggen
en Jozef dekt haar toe met het zadeldekje van Pablo. ‘Doe ook maar wat stro in die
voederbak,’ zegt Maria. ‘Ja, daar kan ik een lekker bedje van maken,” zegt Jozef. Pablo
schudt zijn hoofd maar eens. Een bed maken van deze voederbak? Die voederbak is toch
veel te klein voor Jozef om in te slapen? Mensen zeggen dan wel eens dat ezels dom zijn,
maar zelfs een domme ezel ziet dat dat echt niet past.

Pablo sjokt naar een hoek van de stal waar ook wat vers stro ligt. Hij rekt zich eens heerlijk
uit en gaat liggen. Het duurt niet lang of Pablo droomt al van heerlijke haver en vers stro.



