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Wat een drukte is het in Bethlehem. Pablo, het ezeltje, komt maar langzaam vooruit. Voor
hem, achter hem, naast hem, overal ziet en hoort hij mensen. Kinderen spelen en hollen
tussen de mensen door. En een lawaai dat het is! ,

Pablo is moe van de lange reis. Hij hoopt dat Jozef een warme stal voor hem zal vinden waar
hij heerlijk uit zal kunnen rusten. Jozef stopt bij een herberg, maar de baas van de herberg
schudt zijn hoofd. ‘Alle kamers zijn al vol,” zegt hij. Ze lopen verder en slaan een klein straatje
in. Jozef klopt op een deur en vraagt aan de baas van de herberg of hij misschien nog een
kamertje over heeft. ‘Nee,” zegt de man. ‘lk denk dat niemand meer een kamertje vrij heeft.’
‘Maar mijn vrouw heeft echt een plekje nodig waar ze kan uitrusten van de lange reis,’ zegt
Jozef. ‘Is er dan nergens een plekje waar we de nacht door kunnen brengen?’

De baas van de herberg kijkt naar Maria die op Pablo’s rug zit. ‘Een stukje verderop heb ik
nog wel een stal staan. Daar mogen jullie wel naartoe, maar dat is echt alles wat ik nog over
heb.” Pablo doet een stapje naar voren. Hij ziet die stal wel zitten. Hij is moe van de lange
reis. Maria leunt voorover en fluistert in Jozefs oor. ‘Neem die stal maar Jozef. Als we wat
verse stro op de grond, is het vast een lekker plekje om wat uit te rusten. Ik denk dat Pablo
het wel gezellig zal vinden.’
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